Sporen van Spiro is een theaterwandeling over het leven in Oostende
tijdens de Duitse bezetting in de Tweede Wereldoorlog.

In 5 scénes doorheen de historische atheneumsite volgen we het
verhaal van 2 leraars die zich aangesloten hadden bij de weerstand,
uit verontwaardiging voor de uitsluiting van hun Joodse leerlingen.
Herbeleef het waargebeurde verhaal van de twee spionnen en voel
de verzetsgeest die ook bij de jongeren in het centrum van onze stad
sterk aanwezig was.

Wanneer: Van woensdag 8 mei tot en met zaterdag 11 mei start
telkens om 18u30- 19u- 19u30- 20u- 20u30, zondag 12 mei start
telkens om 14u30- 15u- 15u30- 16u- 16U30

Waar: Verzamelpunt Leon Spilliaertstraat 31
Hoe: reserveren via het Uitloket van de stad Oostende,
uit@oostende.be of 059/25814]1

Tekst en regie: Kathelijn Vervarcke
Spel: Guga Baul, Andrea Croonenberghs, Kurt Defrancg, Michael
Vroemans, Celia Bogaert, Wim Danckaert, Frédéric Mylle, Kwinten
van Heden, Morgane Van Tiggel, Maxine Van Tiggel, Bram
Opsomer en jongeren
Muziek: o.l.v. Bas Bulteel

Inbegrepen in ticket:
Tentoonstelling werk Emile Fryns
Op woensdag 8 mei om 17 uur boekvoorstelling ‘De Tekenaar van
het Verzet' van Kathelijn Vervarcke.
Op zaterdag 11 mei om 17 uur Verzetscafé, in samenwerking met
Helden van het Verzet: 4 verhalen van Oostendse weerstanders.

V.U.: Scholengroep Stroom, Chris Vandecasteele, Leon Spilliaertstraat 21, 8400 Oostende



